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Chronologie 70 Jaar Molukse gemeenschap in Huizen
1951 - 2021

1. 20-02-1951: Vertrek uit Tandjung Perak, de haven van Soerabaja. De ms Kota Inten voer
ten zuiden van Ceylon en passeerde Kaap Guardafui (Somalié).

2. 06-03-1951: Aankomst in Aden (Zuid-Yemen).

3. 06-03-1951: Vertrek uit Aden.

4. 10-03-1951: Aankomst in Suez (Egypte).

5. 10-03-1951: Vertrek uit Suez.

6. 11-03-1951: Aankomst in Port Said (Egypte).

7. 11-03-1951: Vertrek uit Port Said. De Kota Inten voer om Gibraltar.

8. 21-03-1951: Aankomst van de ms Kota Inten aan de Lloydkade in Rotterdam voor een

tijdelijk verblijf in Nederland met aan boord 1022 passagiers, waarvan 900 KNIL militairen
met hun gezinnen en 122 repatrianten.
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21-03-1951: Met bussen werd men naar kamp Amersfoort gebracht. In Kamp Amersfoort
arriveerden de KNIL-militairen en hun gezinnen om gedemobiliseerd(ontslagen uit de
militaire dienst) te worden en een medische test te ondergaan. Vanuit Amersfoort werden
zij door Nederland verspreid.

21-03-1951: Onze 1¢ generatie en hun gezinnen gingen naar kamp Almere - toegewezen
als tijdelijk verblijfplaats - in Huizen, waar ze in barakken werden ondergebracht.

10-5-1951: Eerste baby wordt in kamp Almere geboren.

1951*: Omdat er geen kerkgebouw was in het kamp werd de eerste kerkdienst gehouden
in de "Nieuwe kerk” aan de Brede Englaan in Huizen.

19-9-1951*: Eerste overlijden van de eerste generatie in kamp Almere.

21-12-1954: Keiese families verhuisden na grote ruzie in het kamp naar elders in
Nederland.

21-12-1954: Gezinnen met een islamitisch geloof verhuisden naar Wyldemerk een
woonoord in Friesland en naar Waalwijk omdat daar een moskee aanwezig was.

14-10-1955: Het eerste grote bruiloftsfeest in een circustent op het plein. Huwelijk van
Johanna Snell en Nico Matitaputty.

17-10-1956: Grote brand in kamp Almere. Tien gezinnen werden dakloos. O.a. de families
Tomasila, Solisa, Lahumeten, Dirks, Putuhena en Pattinama.

1956*: ‘Zelfzorgregeling’ werd ingevoerd in 1956. Dit betekent dat de Molukkers voor hun
eigen levensonderhoud moesten zorgen. Reden waarom er witte keukenblokken in kamp
Almere werden neergezet. Deze werden tot wooneenheden omgebouwd omdat ze niet als
zodanig werden gebruikt.

25-12-1957: President Manusama bezoekt kamp Almere.

1958*: Kamp Almere uitgebreid met 6 barakken.

05-07-1958: Eerste gezin verhuisd uit kamp Almere naar de bebouwde kom in
Huizen.

24-12-1959: Oprichting Kinderkoor ‘Tunas’.

04-1960 en 04-1961: Ca. 45 jongeren in de leeftijd van 9 t/m 11 jaar gingen voor één week
op vakantie naar Texel en werden ondergebracht bij gastgezinnen.

04-01-1968: Opening Pniélkerk gelegen op de hoek Weideweg en Gemeenlandslaan in
Huizen.

10-06-1972: Opening stichting Boenga Tjengkeh aan de Weideweg. Het gebouw is
gevestigd in één van de laatste barakken uit kamp Almere.

07-1972*: Laatste gezin vertrekt uit kamp Almere naar de bebouwde kom van Huizen.
01-04-1978: Oprichting voetbalclub sc AH78.

26-09-1992: Heropening Pniélkerk na een grote verbouwing.

2



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

19-04-2003: Opening stichting Gosepa. Vanwege de bouw van een
appartementencomplex verhuisde Stichting Boenga Tjengkeh naar het Gooierserf waar de
naam werd veranderd in stichting Gosepa.

21-03-2011: Kerkdienst met de gehele Molukse gemeenschap in de Nieuwe Kerk aan de
Brede Englaan in het kader van 60 jaar Molukkers in Nederland.

26-03-2011: Herdenkingstocht vanaf voormalig kamp Almere, waar bij de nieuwe- en oude
begraafplaats een kranslegging plaatsvond en 1 minuut stilte werd gehouden. Vervolgens
naar stichting Gosepa voor een “Herdenkingsfeest”.

01-03-2013: Lancering website 60jaarmolukkershuizen.com

02-03-2013: Relinie oud kamp Almere bewoners.

11-04-2013: Oprichting stichting 60 Jaar Molukkers Huizen.

01-06-2013: Onthulling gedenkpaneel bij voormalig kamp Almere aan de Oud
Bussummerweg.

15-03-2014: Lancering website malukuhuizen.nl
22-03-2014: Onthulling herdenkingsmonument aan de Gemeenlandslaan.

16-11-2019: Benefiet concert in de Kruiskerk waarvan de opbrengst bestemd is voor hulp
aan de slachtoffers van de aardbeving bij de Molukse eilanden.

16-01-2021: Actie "Renovatie nieuw dak” voor de Pniélkerk.
01-02-2021: Lancering nieuwsbrief redactie malukuhuizen.nl

21-03-2021: Heden (21 maart 2021) een bijzondere gedenkdienst ter nagedachtenis aan
de "aankomst eerste generatie" op 21 maart 1951, 70 jaar geleden.

Bron: Stichting 60 Jaar Molukkers Huizen

Moluks Historisch Museum
Julia Tomasila-Snell
Arleny Lahumeten

Hier is geen datum van bekend.

Info: info@60jaarmolukkershuizen.com


https://60jaarmolukkershuizen.com/
https://malukuhuizen.nl/index.html

